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Sterk zijn gaat niet 
om hard tegen hard 

Ware kracht stroomt 

van hart tot hart  
Geke Maes 
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Diensten 

 

Op 4 februari hebben we de afscheidsdienst van Marcel Oostenbrink 

Een week later, 11 februari, komt er een bekende naar Loenen; ds. A.A.A. Schiebaan uit 

Beekbergen is dan onze gastpredikant. 

Op 18 februari begroeten we mevrouw Swenne Bijzet uit Laren (Gld.), zij zal voor het 

eerst voorgaan in Loenen.  

De laatste zondag van de maand, 25 februari, is onze gastpredikant Jan-Martin Berghuis 

uit Wolfheze en we drinken dan ook koffie/thee na de dienst. 

Jan-Martin Berghuis wordt onze ambulant predikant in de periode dat we vacant zijn na het vertrek van 

Marcel. 

Hij zal zich in dit Kontaktblad voorstellen maar het is ook de bedoeling dat hij dat na de dienst tijdens de 

koffie gaat doen zodat we nader kennis met hem kunnen maken.   

 

Welkom  

 

We zijn heel blij te kunnen melden dat Jan-Martin Berghuis uit Wolfheze 

onze ambulant predikant gaat worden nadat Marcel Oostenbrink op 4 

februari afscheid neemt. 

In dit Kontaktblad zal hij zichzelf ook voorstellen. 

Op deze manier denken we als kerkenraad en als gemeenteleden beter met 

elkaar verbonden te blijven in de periode dat we vacant zijn. Hij zal de 

gesprekskringen gaan leiden de komende tijd. 

Ook zal hij aanwezig zijn bij andere bijeenkomsten zoals de consistorie 

vergaderingen, af en toe een kerkenraadsvergadering en zo nodig ook 

crisispastoraat doen. Als er gemeenteleden zijn die een bezoek van een predikant op prijs stellen kan daar via 

de scriba naar gevraagd worden. Ook zal hij in voorkomende gevallen uitvaarten leiden. 

In plaats van Marcel Oostenbrink zal hij de “overwegingen” in het Kontaktblad verzorgen. 

We hopen en vertrouwen op een fijne samenwerking de komende maanden. 

 

De kerkenraad  

 

Diaconie  

 

De collectedoelen voor de diaconie in de maand februari zijn voor: 

4 februari  

In de afscheidsdienst van onze predikant Marcel Oostenbrink hebben wij hem gevraagd naar 

een collectedoel. Marcel heeft gekozen voor: Regenbooggroep Amsterdam: MENSEN 

ONDER ELKAAR. De Regenbooggroep droomt van een stad waarin plek is voor iedereen. Een 

stad waarin mensen met veel mogelijkheden en mensen met weinig kansen samen leven en 

werken. Waarin ieder betrokken is bij elkaars leven en elkaar versterken. Waar mensen die dat kunnen, zich 

vrijwillig inzetten om de samenleving te helpen dragen. Waarin de stad ieders thuis is. Waarin niemand zich 

verloren hoeft te voelen. De Regenboog Groep werkt met vrijwilligers en medewerkers om de kwetsbaren in 

Amsterdam die met armoede, psychiatrische problematiek of dakloosheid te maken hebben, weer een bestaan 

te geven. Dit doen zij bijvoorbeeld door hulverlening, werk en activering en inloophuizen. 
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18 februari  

Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - Binnenlands Diaconaat  

Nederland - Omzien naar gevangenen 

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere 

gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te 

zien. Daarom reiken we (ex)-gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand 

om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar 

gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden 

in de maatschappij. 

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/gevangenen 

 

Sobermaaltijd 

 

Woensdag 13 maart 2024 houden we weer een oecumenische Sobermaaltijd in het Parochiehuis. Het is een 

maaltijd met soep (zonder vlees) en brood waarbij wij aandacht hebben voor een 

goed doel. Een gezamenlijke maaltijd van Katholiek en Protestant en wie er 

verder nog bij wil zijn. 

Een moment in de vastentijd om samen te beleven dat je door eenvoudig eten 

ook kunt winnen. 

Vanaf 17.45 uur bent u welkom; om 18.00 uur begint de maaltijd. 

Aanmelden kan door middel van lijsten in de kerk, maar u kunt zich ook opgeven bij: 

Jozien Evers jggevers@planet.nl 06-30560411 

Nella van der Hoop nellavanderhoop@hotmail.com 06- 52331047 

 

Kerkrentmeesters  

 

Kerkvoogdij collectes 

11 februari: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van ons 

kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven  organiseren. 

25 februari: Voor de kerk 

Onze ruimte in “De Bruisbeek” wordt meer en meer gebruikt. De jeugd van See You Again heeft daar hun 

eigen plek, elke dinsdagmiddag komen een aantal ‘kwetsbare’ ouderen daar samen en er vinden diverse 

vergaderingen plaats. Met de opbrengst van deze collecte kunnen we gebruik blijven maken van deze ruimte in 

“De Bruisbeek”. 

 

Giften  

We hebben weer een aantal giften mogen ontvangen van € 25,- (N.N.) en € 50,- (N.N.). 

Hartelijk dank voor uw gift!  

 

Wellicht heeft u tijdens één van de kerstvieringen afgelopen jaar de Elisabethbode uitgereikt gekregen, een 

magazine dat ingaat op actuele geloofs- en levensvragen van mensen van vandaag. Deze magazines zijn 

geschonken door een gemeentelid. Hartelijk dank! 
 

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
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Oud IJzer  

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! Zo is er de afgelopen maand weer oud ijzer 

weggebracht wat € 729,27 heeft opgeleverd. U bent op de laatste zaterdag van elke maand tussen 10.00 – 

12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het 

terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen 

van de vrijwilligers volgen. 

Wij willen graag uw oude metalen,  koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn 

zoals kabels, pannen, potten, doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, 

leidingwerk, ijzeren tuinhekken, gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, 

wasmachines of drogers (helaas geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om het oud ijzer te brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande oud-

ijzervreters. Zij komen het dan graag bij u ophalen.  

 

Harrie Hebben  06-51034533  

Jan Nijhof  06-31492042    

Henk Kok  06-24411190  

Tonnie Wansink 06-46477717  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

Bart Slief  06-22207055  

 

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 

 

Financiële info december 2023 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Dec              2.515,17  52.736,77 57.384,16 

      

Collectes (tbv KRM/SeeYouAgain/Oudejaarscollecte) 

Dec    1.008,82          4.712,04 

 

Afscheid predikant op 4 februari  

 

Onze predikant, ds. Marcel Oostenbrink, is beroepen in Vianen en heeft dit 

beroep aanvaard.  Daarom neemt hij op 4 februari 2024 afscheid van onze 

gemeente. Dit gebeurt in een feestelijke dienst, aanvang 10.00 uur. Hierbij 

nodigen wij u, als gemeentelid of belangstellende, van harte uit om bij deze 

dienst aanwezig te zijn. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten en persoonlijk afscheid te nemen onder het genot van koffie (thee), hapje en een drankje.  

Als u niet bij de dienst kunt of wilt zijn, bent u ook na de dienst welkom (ongeveer vanaf 11.20 uur).  

Hij is vanaf 2019  predikant geweest in Loenen. In 2020 werd hij vanwege Corona gedwongen om – in plaats van 

de wekelijkse kerkdiensten - korte filmpjes te maken die via de website werden uitgezonden. Geleidelijk 

begonnen de kerkdiensten weer; iets waar hij meer plezier in had dan via een filmpje mensen toespreken.  

Marcel had aandacht voor jong en oud in het dorp en was daarmee de dorpspredikant zoals we dat bedoeld 

hadden.  

Daarnaast speelt hij ook graag piano en heeft dat ook regelmatig tijdens kerkdiensten gedaan, al dan niet 

samen met zijn dochter Rachel, die prachtig kan zingen.  
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Samen met de RK Kerk zijn regelmatig activiteiten georganiseerd, zoals de boerderijdienst, oecumenische 

diensten, sobermaaltijd en recent nog de Kerstwandeling waarin we vanuit de Hervormde Kerk zijn gestart, 

Marcel ons als herder de weg wees en we via verschillende punten uiteindelijk bij het kindje Jezus in de RK 

Kerk terecht kwamen.  

We zullen hem missen als predikant maar ook als mensen-mens. Wij wensen hem, zijn echtgenoot Peter en hun 

kinderen een fijne tijd toe in Vianen (en Amersfoort)! 

Namens de Kerkenraad, 

Afscheidscommissie: Ilja Waszink, Jettie Tolman, Dea van Milligen, Janet Limpers, Lucas Greep 

 

Even voorstellen: Jan-Martin Berghuis (ambulant predikant) 

 

Graag stel ik mij en ons even aan u voor. Vanaf februari nieuw in uw midden 

– misschien meer op de achtergrond dan op de voorgrond (preekstoel), 

maar van harte betrokken in de vacante periode die er voor u ligt in de 

Protestantse gemeente Loenen.  

 

Mijn drijfveer. Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God. En … ik geloof in 

de kerk als groep mensen waarmee Jezus Christus wil optrekken en door 

wie Hij wil werken. Vooral deze laatste ‘geloofsbelijdenis’ is nogal gedurfd 

in deze tijd. Waar mensen zijn gaan ook dingen mis – ja, ook in de kerk. 

Waar mensen samen Jezus willen volgen wordt echter ook iets van het 

Koninkrijk van God zichtbaar. Daarom ben ik ooit predikant geworden. 

Omdat ik hou van God en van mensen. Meer is het niet (en minder ook niet..).  

 

Hoezo Loenen? Het levensmotto dat de laatste jaren bij mij gegroeid is, is uit Psalm 107: “Houd de lofzang 

gaande”. Dat is niet alleen zingend, het is ook in hoe je het kerk-zijn samen beleeft, uitleeft en concreet 

handen en voeten geeft – naar elkaar, naar de ander, naar God. Met veel plezier heb ik de laatste 5 jaar in 

steeds meer kleinere PKN-gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen als gastspreker mogen voorgaan. In die 

periode was ik ook interim-predikant in een aantal baptistengemeenten. De liefde voor traditie (en ook 

vernieuwing trouwens), voor de oecumene van de brede kerk, voor het onderweg zijn met kleinere groepen 

mensen én voor mooie kerkgebouwen        is gegroeid. En ‘toevalligerwijs’ kruist Loenen dan je pad… Mijn vrouw 

Els en ik werden er hartelijk ontvangen, we kwamen in gesprek en … nu staan we hier! 

 

Wie ben ik? In een paar steekwoorden: Groninger, bouwjaar 1967, drogistenzoon, getrouwd met Els en een 

gezin met 3 kinderen die al uitgevlogen zijn. Sinds 2018 wonend in Wolfheze. Van oorsprong bestuurskundige 

en jurist, bijna 20 jaar als beleidsmedewerker bij diverse overheden gewerkt. Uit verlate roeping theologie 

gestudeerd aan de CHE en het Baptistenseminarium. Vanaf 2008 predikant, eerst fulltime, later parttime als 

interim-predikant en gastspreker. Met daarnaast al ruim 10 jaar een eigen bedrijf als uitvaartspreker op 

meerdere uitvaarten per week (www.getijde119.nl). Voor het overige: liefhebber van schrijven (columns) en 

ijshockey; organisator van kloosterretraites en reizen naar Israël; betrokken bij kerkplanting. 

Ik zie er naar uit met u op te trekken! 

 

Hartelijke groet, Jan-Martin Berghuis (jmberghuis@getijde119.nl).   
 
 

http://www.getijde119.nl/
http://www.getijde119.nl/
mailto:jmberghuis@getijde119.nl
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KNFG blinde geleidehonden 

 

Vorig jaar zijn er weer 10  vuilniszakken vol met plastic doppen weggebracht, die we samen met u sparen voor 

de KNFG blinde geleidehonden. De opbrengst is gemiddeld €0,22 cent per kilo doppen. De basisopleiding voor 

één geleidehond kost 5000 euro. Fijn wanneer u in 2024 ook weer mee blijft sparen voor dit goede doel!  
 

Afscheid Mazzelschuur: Welkom kringloop ‘De Bongerd’  

 
Op 2 december 2023 was de laatste verkoopdag van de Mazzelschuur in Loenen. Aan een 

mooi initiatief is helaas in een einde gekomen. 

In oktober 2023 is in Eerbeek Kringloop de Bongerd geopend. Een project van de 

Protestantse Gemeente in Eerbeek. 

De opbrengsten gaan deels naar de Protestantse Gemeente Eerbeek en naar goede 

doelen in Eerbeek en omgeving. 

 

Van de Mazzelschuur mochten we voor deze nieuwe kringloopwinkel de nog verkoopbare 

spullen overnemen zodat ze toch nog een goede bestemming krijgen. 

 

Iedereen is welkom een keer te komen kijken en kopen bij Kringloop de Bongerd. 

Er is een grote sortering van kleding voor volwassenen, speelgoed, boeken, serviesgoed, glaswerk, 

woonaccessoires, kleine elektrische apparaten etc. 

. 

En na het winkelen ben je natuurlijk welkom in de 

koffiehoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene informatie 

De winkel is geopend elke donderdag en zaterdag van 10 tot 14 uur. 

Elke zaterdag van 10 tot 12 uur inbreng van goede gebruikte spullen. Inleveren aan de achterkant van de 

Bongerd tussen Derickxkamp 4 en 2a. 

Voor vragen, via de email kringloopdebongerd@kruiskerkeerbeek.nl  of telefonisch via Gerrit Busweiler (06-

12422832) of Piet Breen (06-51013343). 

Meer informatie op kringloopdebongerd.nl en facebook en instagram 

Adres: Kringloop de Bongerd is gevestigd in het gebouw achter de Kruiskerk in Eerbeek en is te bereiken via 

Dr. Gunningstraat 27 en via de ingang aan de Derickxkamp tussen huisnummer 4 en 2a. 
 

 

about:blank
about:blank
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In memoriam  

 

5 januari overleed in de Beekwal  Luitje Hendrika Evers-Berends, 90 jaar oud. Luut Evers was 

eerder ook scriba van onze  gemeente. Ze hield van zingen tot op het laatst. Ondanks ook groot 

verdriet in haar leven, kenden we haar als een vrouw die opgewekt en vrolijk was. Haar kinderen, 

klein en achterkleinkinderen wensen we alle troost toe. Vanuit de kerk in Loenen is ze begraven. 

 

Verjaardagen  

 

Op 8 februari hoopt de heer A. Dorland 90 jaar te worden, hij woont Kon. Lodewijklaan 

2, Kamer 306, 7314 GD Apeldoorn. 

Namens onze gemeente willen wij de jarige van harte gelukwensen met deze bijzondere 

dag. 

Wij hopen dat hij een fijne en feestelijke dag zal hebben. Moge hij ook in de toekomst 

Gods nabijheid ervaren.  

 

Oproep zingen koralen 

 

Goede Vrijdag 29 maart a.s. om 19.00 u. willen we, net als vorig jaar,  weer een 6-tal 

Koralen zingen uit de Mattheus Passion van J.S.Bach in de Prot.kerk in Loenen. Als 't even 

kan ook weer met begeleiding van 3 klarinetten en 1 basklarinet. We zouden graag nog wat 

aanvulling willen hebben van tenoren en bassen, die nu nog in de minderheid zijn t.o.v. de 

sopranen en de alten. Aanmelden kan bij: Maarten Willers, mrwillers@outlook.com onder 

vermelding van tenor of bas. Dan krijgt u mettertijd de bladmuziek en geluidsopnamen van 

de betreffende koorpartij via de mail toegestuurd. Intussen zullen we dan proberen  repetitiedata vast te 

stellen. 

Maarten Willers - 06-13117699.  
 

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het maart nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 8 februari 2024 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 9 februari 2024. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en 

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

  

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 
 

 

 

about:blank
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Ambulant predikant Jan-Martin Berghuis:  

E-mail: jmberghuis@getijde119.nl 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com  tel.  06-14511842  

lid  Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313 655886 

Lid  Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 

 

Kerstwandeling 

 

De Kerstwandeling was een groot succes. 

“Wat was het leuk!”. Dat hebben we veel gehoord van de deelnemers op het kerkplein, waar nog 

even kon worden nagepraat onder het genot van een beker warme chocolademelk of Glühwein. 

Tijdens de wandeling met zo’n 150-175 deelnemers, vanaf de PKN- naar de RK-kerk, was dan 

ook veel te zien; een zangeres, een heraut, midwinterhoornblazers, herders, schapen, 

muzikanten van OLTO, een wegwijsengel, Dickensfiguren, 

band “de Bullets”, een kerststallententoonstelling in een tuin, twee 

wensbomen en de Drie Wijzen. De tocht eindigde, na een bezoek aan 

Peuterspeelzaal Pippeloentje, in de sfeervol versierde RK- kerk waar de 

mooie kerststal kon worden bekeken.  

We danken ondernemersvereniging Lomivé voor de sponsering van de 

kerstbomen en verder iedereen die heeft meegeholpen om deze dag te 

laten slagen. We hebben besloten ook dit jaar weer een Kerstwandeling te 

gaan organiseren en wel op zaterdag 21 december. Zet het alvast in uw agenda. Het komende jaar gaan we 

bedenken wat we nog kunnen verbeteren en welke activiteiten we kunnen toevoegen zodat er nog meer te 

beleven zal zijn langs de route. Misschien willen enkele ondernemers van Lomivé, leerlingen van de 

basisscholen, bewoners van de zorgboerderij of de Scouting ook wel meedoen. Hoe meer variatie, des te 

leuker het wordt. Wilt u meedoen of hebt u goede ideeën, heeft u een ruimte of afdak langs de route die we 

even kunnen gebruiken (Hoofdweg, Engelenweg, Derk Mulderweg, Leeuwenbergweg), stuur dan een e-mail naar 

antoon.streppel@gmail.com. Wij gaan weer plannen maken. Tot 21 december! 

mailto:jmberghuis@getijde119.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
mailto:antoon.streppel@gmail.com
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Overdenking 

 

Beminde gelovigen, zo begon de pastoor of kapelaan 

vroeger in de katholieke kerk de dienst. Wat houdt 

ons bezig vandaag de dag. Dat zullen ongetwijfeld 

de oorlogen zijn die her en der 

woeden met veel verlies van 

gewone mensen. Ik heb vroeger 

wel eens iemand horen vertellen 

die zei: “De hoge heren 

beginnen een oorlog en de 

gewone mensen krijgen de 

klappen. De hoge heren blijven 

buiten schot”. Daar zit 

ongetwijfeld een kern van waarheid in. Februari 

alweer, dat wil zeggen dat we zo zoetjes aan de 

kerstijd verlaten hebben en ons gaan voorbereiden 

op Pasen. Dat begint met de vastentijd (40 

dagentijd) op as-woensdag 14 februari. In de 

katholieke kerken wordt dan na de dienst het 

askruisje aangebracht op de voorhoofden van de 

gelovigen door de priester of voorganger onder het 

uitspreken van de woorden: “Bedenk wel, mens, dat 

ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren. Dit 

vers doet ons eraan herinneren dat we eindig en 

sterfelijk zijn. Deze woorden drukken het besef 

uit dat we niet volmaakt maar beperkt zijn en dat 

we willen werken aan onze fouten en 

tekortkomingen. Het is een tijd van bezinning en 

versobering. 

Waarom 40 dagen? In de bijbel is 40 een heilig 

getal: Noé wachtte veertig dagen voordat hij uit 

zijn ark stapte. Mozes verbleef veertig dagen op 

de Sinaïberg en kreeg toen pas de tien 

geboden. Elias zwierf veertig dagen in 

diezelfde omgeving en ontmoet dan God. Bij 

Jezus komen deze verhalen samen, want hij 

trekt zich ook veertig dagen terug in de 

woestijn. Daar worstelt hij enorm met zijn 

roeping, maar uiteindelijk staat hem alles 

helder voor de geest en begint hij zijn 

publieke optreden. 

Op vrijdag 2 februari viert de katholieke kerk 

“Maria Lichtmis”. Hier komt het getal veertig weer 

naar voren, deze dag valt veertig dagen na 

kerstmis. Een feest van licht en hoop op het einde 

van de donkere wintermaanden. Lichtmis verwijst 

voor Christenen naar het verhaal waarbij Maria en 

Jozef volgens Joods gebruik met hun pasgeboren 

kindje naar de tempel gingen om het toe te 

vertrouwen aan Gods zorg en bescherming. Dit 

diende te gebeuren veertig dagen na de geboorte. 

Maria Lichtmis, laten we aan moeder Maria vragen 

dat de donkere tijden weer een keer licht mogen 

worden. 

Willem Klomp

Klussenmorgen 

 

De klussenmorgen voor vrijwilligers R.K. kerkhof en terreinen rondom zal zijn op vrijdagmorgen 

2 februari. Alleen als het weer het toelaat en er wat te doen is.  

Wanneer het niet doorgaat worden de vrijwilligers geïnformeerd via whatsapp.  

Aanvang: 8.00 uur. 

Namens de kerkhofgroep; Willem Klomp 

 

Misintenties 

 

Door omstandigheden deze keer niet kunnen plaatsen 

 



 

Kontaktblad Loenen 
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Kerkdiensten februari 2024  

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   4 februari   10.00 uur  Ds. M. Oostenbrink     

       Afscheidsdienst 

Coll: Regenbooggroep Amsterdam: MENSEN ONDER 

ELKAAR 

        Koffie na de dienst  

 

Zondag  11 februari   10.00 uur  Ds. A.A.A. Schiebaan – Beekbergen 

       Coll: Voor de kerk 

 

Zondag  18 februari  10.00 uur  Mw. Swenne Bijzet – Laren (Gld.)  

Coll: Veertigdagentijdcollecte Kerk in Actie - 

Binnenlands Diaconaat Nederland - Omzien naar 

gevangenen 

 

Zondag  25 februari  10.00 uur  Ds. J.-M. Berghuis – Wolfheze 

Koffie na de dienst en kennismaking  

       Coll: Voor de kerk 

 

 

See you again 

 

4 februari afscheidsdienst ds. Marcel Oostenbrink 10.00 uur in de kerk 

11 februari See You Again met ontbijt 10.00 uur in de Bruisbeek. 

 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Zaterdag 3 februari  18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

       m.m.v. koor Con Spirito  

  

Zondag 11 februari  10.00 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

  

 

Woensdag 14 februari  09.00 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

   

 

Zaterdag 17 februari   18.30 uur  Eucharistieviering- voorganger P. ten Have 

       m.m.v. koor Con Spirito 

 

Zondag 25 februari  10.00 uur  Eucharistieviering – voorganger Pater SDB 


