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Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. 
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Diensten 

 

Op 3 maart mogen we dominee Bert Bomer uit Doesburg verwelkomen, het is voor de eerste 

keer dat hij bij ons voor zal gaan. Na afloop staat de koffie /thee klaar zoals elke eerste 

zondag van de maand. 

Op 10 maart gaat Jan-Martin Berghuis uit Wolfheze bij ons voor, hij is de ambulant 

predikant na het afscheid van Marcel Oostenbrink. We hebben de vorige maand al kennis 

met hem kunnen maken. 

 

Op woensdag 13 maart houden we onze jaarlijkse 

oecumenische “Sobermaaltijd” weer in het Parochiehuis. 

Deze avond begint om 18.00 uur en de inloop is vanaf 17.45 

uur. We hopen op een mooie opkomst. 

Op 17 maart mogen we brood en wijn met elkaar delen, een 

mooi moment in de 40-dagentijd.   

Ds. Hans van Driel zal dan onze voorganger zijn. In deze 

dienst zal het Gelegenheidskoor onder leiding van Maarten Willers een bijdrage leveren. 

Een week later 24 maart, Palmzondag, is ds. P. Middelkoop uit Doetinchem onze gastpredikant. 

Na de traditionele dienst van 10.00 uur is er van 11.30 tot 13.30 uur uur een Kliederkerk-viering in de “Tweede 

Stee” m.m.v. Jan-Martin Berghuis. 

Vrijdagavond 29 maart, Goede Vrijdag, gedenken en verkondigen we het sterven van onze Heer. We hebben 

dan een bijzondere dienst die begint om 19.00 uur. Onder leiding van Maarten Willers zal het 

Gelegenheidskoor koralen uit de Mattheus zingen en het koor zal begeleid worden door een klarinetkwartet. 

Dominee Hans van Driel heeft deze dienst samen met Maarten Willers voorbereid.  

De laatste zondag van de maand, de 31e maart, mogen we Pasen vieren, de opstanding van onze Heer. Ds. Jan 

Ek uit Brummen is dan onze gastpredikant. 

 

Beroepingswerk 

 

Op 4 februari hebben we in een mooie dienst afscheid genomen van ds. Oostenbrink en we zijn druk bezig met 

de voorbereidingen voor het zoeken naar een nieuwe predikant.  

 

De profielschets is afgerond, er is toestemming vanuit 

het breed moderamen van de classicale vergadering, 

de beroepingscommissie is samengesteld en de 

solvabiliteitsverklaring is afgegeven. Op basis van deze 

verklaring mogen we een predikant beroepen voor 80% 

van de volledige werktijd voor onbepaalde tijd en geldt 

er een tijdelijke ophoging van 20% voor een periode 

van zes jaar ingaande de datum van verbintenis van de 

predikant. Dus voor de eerste zes jaar een 

predikantsplaats van 100%. 

 

Wij zoeken een predikant(e) die het hart van onze gemeenschap begrijpt, de boodschap van de Bijbel op een 

eigentijdse manier kan overbrengen en actief bijdraagt aan de groei en ontwikkeling van onze kerk. We 

verwelkomen kandidaten die voldoen aan deze beschrijving en enthousiast zijn om samen met ons te bouwen 
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aan een sterke geloofsgemeenschap in Loenen. De volledige versie van de vacature vindt u op de website van 

onze gemeente www.pknloenenveluwe.nl/vacature.  

 

Wellicht heeft u als gemeentelid van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe namen van predikanten in 

gedachten, die u geschikt vindt als predikant in onze gemeente. Die namen horen wij graag van u! U kunt deze 

namen, met onderbouwing, schriftelijk, en voorzien van uw naam, doorgeven aan de beroepingscommissie, e-

mail: vacature-predikant@pknloenenveluwe.nl 

 

Diaconie  

 

De diaconie heeft de volgende collectedoelen in maart: 

Op 3 maart is de collecte voor het Christelijk Noodfonds Apeldoorn 

Het Christelijk Noodfonds Apeldoorn is een samenwerking van meerdere 

Apeldoornse kerken en geloofsgemeenschappen. De diaconie van PKN Loenen is als 

vriend bij het Noodfonds aangesloten. Door zo de krachten te bundelen willen wij op 

Christelijke wijze een bijdrage leveren aan de hulpvragers van Apeldoorn en ook van 

Loenen. 

Zondag 10 maart collecteren we voor het werelddiaconaat en ditmaal voor Oeganda - Goed boeren in een lastig 

klimaat. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk genoeg voedsel te verbouwen. Regen valt 

steeds onvoorspelbaarder door klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze 

moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. De Anglicaanse 

Kerk van Oeganda leert hen droogtebestendige zaden gebruiken, milieuvriendelijker stoken, bijenhouden, 

beter samenwerken, sparen en investeren. Dit steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. 

Zondag 24 maart is het collectedoel Nederland - Het paasverhaal voor heel Nederland 

De Protestantse Kerk werkt samen met The Passion om het paasverhaal aan miljoenen 

Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de Protestantse 

Kerk extra initiatieven om naar buiten gericht kerk te zijn. Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in 

samenwerking met Alpha Nederland, waarmee kerken met buurtbewoners een kijkavond kunnen organiseren en 

over de betekenis van Pasen door kunnen praten. Ook wordt er extra verdieping aangeboden met een magazine 

en via online. 

 

Collecte eerste paasdag  

 

Eerste Paasdag 31 maart willen wij graag de diaconale collecte houden voor HOME VOOR LOPATYN 

Al vaker was "Home voor Lopatyn" het collecte doel. "Home voor Lopatyn" zorgde ervoor dat kinderen in 

Lopatyn, een dorpje net zo groot als Loenen in het westen van Oekraïne, tussen de 

middag een warme maaltijd kregen. Dat was in de tijd dat er nog geen oorlog was. 

We gaven de armste kinderen in Lopatyn hiermee een thuis. 

De naam "Home voor Lopatyn" is nog steeds actueel. Nu ondersteunen wij de 

vluchtelingen uit oost Oekraïne die naar het westen zijn gevlucht. In juni 2022 is er 

in onze kerk ook een collecte voor hen geweest. Het geld gaat rechtstreeks naar 

onze contactpersoon in Lopatyn die hiervan schoolspullen, iets extra's tijdens de 

christelijke feestdagen of het hoogstnoodzakelijke als de energierekening betaalt. 

Wat, naast de geldelijke bijdrage, heel erg gewaardeerd wordt is, dat de mensen in 

Lopatyn weten dat er aan ze gedacht wordt. Dat ze er niet alleen voor staan in deze 

vreselijke moeilijke tijd.  

about:blank
about:blank
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Dit geldt niet alleen voor de vluchtelingen, maar ook voor de mensen in Lopatyn zelf. Zo zijn er al 23 mannen 

gesneuveld. Eentje heeft ons extra geraakt, te weten Andriy. Hij was één van de kinderen die wij vanaf ons 

eerste bezoek in 2011 hebben leren kennen. De oorlog zo ver weg kwam ineens heel dichtbij toen we tijdens de 

kerst het bericht kregen dat het rustige jongetje dat vaak op de achtergrond bleef, maar wel elk jaar genoot 

van ons samenzijn, gesneuveld was. Hij was die dag 22 jaar geworden. 

In de afgelopen periode hebben we meerdere keren €600,- kunnen overmaken, maar het geld raakt nu op. 

Willen we de steun aan de mensen in Lopatyn voortzetten, dan is uw bijdrage hard nodig.  De collecte tijdens 

de Paasmorgen staat in het teken van Home voor Lopatyn.  

U kunt uw gift ook overmaken naar de diaconie van de Protestantse Gemeente te Loenen NL22 RABO 0373 

7382 34 onder vermelding van "Home voor Lopatyn".  Wij zorgen dan dat uw geld 

terechtkomt bij onze contactpersoon in Lopatyn die ervoor zal zorgen dat het goed 

wordt besteed.  

Namens de inwoners en de vluchtelingen in Lopatyn bij voorbaat hartelijk dank.  

Peter Zijlema, Ria Kerst, Susanne Modderkolk, Bernadette, Carmen en Ewoud Paping 

Teamleden van "Home voor Lopatyn" 

 

Kerkrentmeesters  

 

Kerkvoogdij collectes 

17 maart: Voor de kerk 

Op deze zondag collecteren we voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het 

onderhoud van ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en 

ontmoetingen blijven  organiseren. 

29 maart (Goede Vrijdag): We collecteren voor activiteiten binnen onze gemeente en voor het onderhoud van 

ons kerkgebouw. Hierdoor kunnen we inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen blijven  organiseren.  

 

Oud IJzer 

De oud ijzeractie heeft vorig jaar een totaal bedrag van € 11.464,48 opgeleverd. Hartelijk 

dank voor iedereen die ijzer is komen brengen. Ook hartelijk dank voor de vrijwilligers die 

door weer en wind, het ijzer in ontvangst nemen of ophalen en vervolgens verwerken.  

 

De IJzervreters blijven volop door gaan met hun werk! U bent op de laatste zaterdag van elke 

maand tussen 10.00 – 12.00 uur welkom op het terrein van Bouwbedrijf Derksen, hoek 

Hoofdweg – Vrijenbergweg! U kunt het terrein bereiken door vanaf de Hoofdweg de Vrijenbergweg in te 

rijden. Ter plekke kunt u de aanwijzingen van de vrijwilligers volgen. Wij willen graag uw oude metalen,  

koperen- en aluminium voorwerpen waar u van af wilt. Dat kan van alles zijn zoals kabels, pannen, potten, 

doorgeroeste tuinstoelen, fietsen, bedspiralen, elektromotoren, lood, leidingwerk, ijzeren tuinhekken, 

gereedschap, velgen, accu's, bankschroeven, oude landbouwmachines, witgoed, wasmachines of drogers (helaas 

geen koelkasten en diepvriezers i.v.m. de vloeistoffen). Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het oud ijzer te 

brengen, dan kunt u contact opnemen met één van de onderstaande oud-ijzervreters. Zij komen het dan graag 

bij u ophalen.  

 

Harrie Hebben  06-51034533  

Jan Nijhof  06-31492042    

Henk Kok  06-24411190  

Tonnie Wansink 06-46477717  

Chris van Oorspronk 06-21271999  

Bart Slief  06-22207055  

De Oud IJzer Inzamelactie is een samenwerking van beide kerken in Loenen. 
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Kerkbalans 2024 

Na een aantal jaren waarin het totale toegezegde bedrag telkens weer wat hoger was 

is er voor 2024 een wat lager bedrag toegezegd. Daarnaast zet de trend, die we al 

een aantal jaren zien door, en hebben er weer minder leden een toezegging gedaan  

(11 leden minder).  

Voor Kerkbalans is € 55.193,50 toegezegd. Bijna € 2.200,00 minder vergeleken met vorige jaar.  

Elk jaar vragen we ook een bijdrage voor het Kontaktblad. Dit jaar is € 3.543,50 toegezegd. Ook wat minder 

vergeleken met vorig jaar, namelijk zo’n € 400,00.  

Hoewel er minder is toegezegd zijn we nog steeds erg blij met dit resultaat. Het betekent voor ons dat u de 

kerk een warm hart toedraagt en we daarmee onze rol in Loenen kunnen blijven vervullen! Hierbij willen we ook 

alle vrijwilligers die hebben geholpen met deze actie danken voor hun inzet! 

 

 

Plan Beekbergerweg 

U heeft het vast gemerkt aan de bedrijvigheid aan de Beekbergerweg. De 1e van 

de in totaal 3 bouwkavels is verkocht en er wordt druk gebouwd. Voor beide 

andere kavels zijn serieuze geïnteresseerden en hopelijk kunnen beide kavels ook 

vlot worden verkocht. Ook goed nieuws wat betreft de pastorie. Deze is inmiddels 

verkocht.  

  

 

Financiële info januari 2024 

 

 

Kerkelijke bijdragen  Maand:    T/m maand: Toegezegd: 

Januari              4.060,50  4.060,50 55.193,50 

      

Collectes (tbv KRM(Jongeren berekken bij de Bijbel / Beraad v Kerken) 

Januari    197,75          197,75 

  
 

Afscheid Marcel Oostenbrink  

 

Op 4 februari hadden we de dienst waarin we afscheid hebben genomen van Ds. 

Marcel Oostenbrink. Het was een dienst waarin meerdere verrassingen voor 

hem waren opgenomen. Elders in dit Kontaktblad kunt u hierover zijn eigen 

verhaal lezen. We kijken terug op een goed bezochte dienst waarin veel mensen 

van de gelegenheid gebruik maakten om Marcel te bedanken en na te praten 

onder het genot van koffie, een hapje en een drankje. Tijdens het informeel 

samenzijn is Peter bedankt voor zijn verdiensten zoals het filmen en bewerken van diensten en bijhouden van 

sociale media en ook Rachel hebben we bed ankt voor alle muzikale bijdragen tijdens vele diensten.  

Namens de Kerkenraad, afscheidscommissie: 

Ilja Waszink, Jettie Tolman, Dea van Milligen, Janet Limpers en Lucas Greep 
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BEDANKT ! 

 

Wat een mooi afscheid hebben we beleefd op 4 februari in de Protestantse Kerk 

van Loenen. Veel lieve mensen met goede wensen en vaak ook nog een envelop met 

wat erin. Een heuse kapelaan die de kerk binnen fietste, een gelegenheidskoor met 

een aangepast ‘Ik zou wel eens willen weten’, mijn zingende dochter, een toespraak 

van de voorzitter en eentje namens de locatieraad. Kinderen en jongeren present en 

 harmonie OLTO  die in vol uniform de kerk binnenloopt en nog een keer ‘Het Dorp' 

speelt en ‘We’ll meet again’.  

 

Ook namens Peter, allemaal heel hartelijk bedankt, het ga jullie goed. In de consistorie hangt nu mijn foto in 

de galerij van predikanten. Dit was de 39e predikant van Loenen, het wordt tijd voor de 40e .  

Ds Marcel Oostenbrink  
 

Oproep 

 

Graag horen we van u als er zieken in onze gemeente zijn. Nu onze dominee Marcel Oostenbrink afscheid 

heeft genomen blijven we graag op de hoogte van het wel en wee in onze gemeente. 

Graag doorgeven aan Dinie Nieuwenhuis, scriba. Tel. 055-5052072 - E-mail: fam.nieuwenhuis@hetnet.nl 

De kerkenraad 

 

Mazzelschuur  

 

Na de laatste verkoopochtend op 2 december zijn de vrijwilligers bezig geweest om de 

Mazzelschuur leeg te halen. Er zijn veel spullen weggegaan naar andere goede doelen.  

Er is ook nog veel verkocht via Marktplaats en opkopers.  

Door goed sorteren konden veel spullen nog gerecycled worden zoals glas, hardplastic, oud 

ijzer en het oud papier is naar OLTO gegaan. Daardoor is er uiteindelijk maar een klein 

gedeelte bij de stort beland. Van diverse mensen mochten we gebruik maken van de afvalpassen, dank 

daarvoor. We kunnen De Mazzelschuur afsluiten met nog een mooie laatste opbrengst van €1009,19!   

 

Kliederkerk   

 

Op 24 maart vindt er weer een Kliederkerk plaats. Ben jij al eens wezen kijken? Het is 

een leuke manier om samen met je kinderen, dit mogen ook klein- oppas of buurkinderen 

zijn, bezig te zijn op zondag. Bij elke activiteit hoor je al een stukje van het Bijbelverhaal. 

Het is voor iedereen van alle leeftijden, of je nu kerkelijk bent of helemaal niet. Groot en 

klein helpen elkaar bij het knutselen, er is alle ruimte om te spelen en anderen te 

ontmoeten. Daarna wordt er een verhaal verteld en eten en drinken we samen.  

De Kliederkerk wordt gehouden in basisschool De Tweede Stee, Reuweg 18 in Loenen. 

 

Het thema is deze keer “Afbreken en opbouwen”. Ook benieuwd wat we gaan afbreken? En lukt dat opbouwen 

na die tijd dan ook nog? We zijn benieuwd en hopen jullie daar te zien. 

Het is van 11.30 uur tot ± 13.30 uur. Er staat een Kliederkerkspaarpotje, waar een vrijwillige bijdrage in 

mag. Voor meer informatie mail naar: kliederkerk@pknloenenveluwe.nl 

Oproep 

mailto:fam.nieuwenhuis@hetnet.nl
mailto:kliederkerk@pknloenenveluwe.nl
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ZOA collecteweek – Geef uit je hart 

 

In de week van 25 maart t/m 30 maart, de week voor Pasen, gaan vrijwilligers in 

Loenen collecteren voor ZOA. De christelijke hulporganisatie ZOA vraagt 

aandacht voor vele mensen die getroffen zijn door oorlogen en natuurgeweld. De 

opbrengst van de collecte wordt ingezet op plekken waar de nood het hoogst is.  

 

Hulpverlening in crisisgebieden 

ZOA richt zich op noodhulp en wederopbouw. Geïnspireerd door het christelijk geloof proberen de 

medewerkers van ZOA de meest kwetsbare mensen in crisisgebieden te bereiken. De organisatie werkt met 

name in en rond oorlogsgebieden. Met de opbrengst van de collecte kan ZOA mannen, vrouwen en kinderen in 

crisissituaties ondersteunen. We zijn er in crisisgebieden over de hele wereld, met jouw steun kunnen onze 

1000 medewerkers ieder jaar meer dan een miljoen mensen helpen. ZOA roept op om ruimhartig te doneren. 

Juist voor die mensen die moeten overleven op plekken waar de nood het hoogst is. Laten we hen niet 

vergeten!  

 

Als u ook een uurtje vrij wilt maken om te collecteren dan kunt u zich melden bij Chris Brinkman, Hoofdweg 

189, Loenen ; tel. 06-17399507 
 

Oproep zingen koralen 

 

Goede Vrijdag 29 maart a.s. om 19.00 u. willen we, net als vorig jaar, weer een 6-tal Koralen zingen uit de 

Mattheus Passion van J.S. Bach in de Prot.kerk in Loenen. Als 't even kan ook weer met begeleiding van 3 

klarinetten en 1 basklarinet. We zouden graag nog wat aanvulling willen hebben van 

tenoren en bassen en een paar alten die nu nog in de minderheid zijn t.o.v. de sopranen.  

 

Aanmelden kan bij: Maarten Willers, mrwillers@outlook.com onder vermelding van alt,  

tenor of bas. Dan krijgt u mettertijd de bladmuziek en geluidsopnamen van de betr. koorpartij via de mail 

toegestuurd. Repetitiedata: woensdagen 20 en 27 maart om 19.00 u. in de Prot. kerk.  

 

Kopij volgend nummer  

 

Voor het april nummer 2024 dient de kopij binnen te zijn:  

 

1. In de postbus uiterlijk  donderdag 14 maart 2024 bij het 

parochiesecretariaat, Hoofdweg 51 (kontaktblad). 

 

2. Per e-mail uiterlijk vrijdag 15 maart 2024. 

 

kontaktbladloenen@gmail.com in een word bestand, zonder tekst opmaak en 

met duidelijke omschrijving van het onderwerp!    

 

Bij voorbaat hartelijk dank – redactiecommissie 

 

 

 

about:blank
mailto:kontaktbladloenen@gmail.com
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Colofon 

 

Protestantse gemeente: 

Ambulant predikant Jan-Martin Berghuis: E-

mail: jmberghuis@getijde119.nl 

Scriba:  Mevr. D. Nieuwenhuis   Tel. 5052072 

Bankrekeningnummers: 

Diaconie Loenen GLD : NL22RABO0373738234 

Kerkvoogdij  : NL85RABO0336761961 

Restauratiefonds : NL85RABO0336761961 

Zending Loenen GLD : NL97RABO0373738242 

Website: www.pknloenenveluwe.nl. 

 

Sint Franciscus parochie, locatie Loenen-Eerbeek.  

H.Antonius Abt  Hoofdweg 51, 7371AE Loenen 

Cultuurhuis Pater Dekker, Lorentzstraat 20, 

6961XL Eerbeek 

 

 

Bankrekeningnummers RK Kerk: 

Parochiefonds: NL 27 RABO 0336754566 

Kerkbestuur : NL 10 RABO 0336761953 

Kerkhoffonds : NL 24 RABO 0336762283 

Locatie secretariaat 

Tel. 055-505 12 63 donderdagmorgen van  

10.00-12.00 uur.  

Voor zeer dringende berichten: 06-23 43 49 00 

e-mail: loenen-eerbeek@franciscusparochie.com 

Pastoraatsgroep 

Jolanda vd Brink-Aartsen tel: 055 – 5053234 

Joep van Aggelen  tel: 06-51343951 

 

Locatieraad Loenen/Eerbeek:  Vz: Antoon Streppel, antoon.streppel@gmail.com  tel.  06-14511842  

lid  Wim Roelofs, roelofsw@hetnet.nl  tel.  0313 655886 

Lid  Wim Nijhof, w.nijhof6@kpnplanet.nl  tel. 06-27625837 

 

Bezorging Kontaktblad: Chris Brinkman, Email: janneke.chris@gmail.com of tel. 06-17399507.   

Email ontvangen voor een nieuw Kontaktblad? Zie www.pknloenenveluwe.nl of www.sintfranciscusparochie.com 

Vrijwillige bijdrage voor dit gratis Kontaktblad? NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken Loenen 
 

Vrijwillige bijdrage kontaktblad 

 

Het Kontaktblad is een uitgave van de beide kerken in Loenen en wordt gratis 

huis-aan-huis bezorgd. De kosten worden betaald door de leden van beide kerken.  

Wij horen vaak dat ontvangen van Het Kontaktblad op prijs wordt gesteld, ook 

door inwoners van Loenen die niet kerkelijk betrokken zijn. 

 

Dus, als u het gratis ontvangen van het Kontaktblad op prijs stelt en u wilt een 

bijdrage geven, dan kan dit door een bedrag over te maken op  

rekening NL 64 RABO 0373 7349 56 t.n.v. Beraad van Kerken te Loenen.  

 

Dit rekeningnummer is van de gezamenlijke kerken. Het bedrag is uiteraard vrij, 

maar om u een indicatie te geven: de kosten bedragen ongeveer € 15,-- per adres. 

Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 

 

 

mailto:jmberghuis@getijde119.nl
http://www.pknloenenveluwe.nl/
mailto:loenen-eerbeek@franciscusparochie.com
mailto:antoon.streppel@gmail.com
mailto:roelofsw@hetnet.nl
mailto:w.nijhof6@kpnplanet.nl
mailto:janneke.chris@gmail.com
http://www.pknloenenveluwe.nl/
http://www.sintfranciscus/
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In memoriam  

 

Op woensdag 20 december is op 84 jarige leeftijd overleden Hendrikus Wilhelmus Havekes. 

Hij woonde aan de Imbosweg te Loenen. Op woensdag 27 december was zijn crematie te 

Dieren. Namens onze geloofsgemeenschap wensen wij zijn vrouw Bep, kinderen, kleinkinderen 

en familie kracht en troost toe met zijn plotselinge overlijden. 

 

Op 87 jarige leeftijd overleed Truus Reuvekamp-Modderkolk op de Beekwal,  waar ze de 

laatste jaren woonde. 24 januari stierf ze te midden van haar geliefde kinderen en 

kleinkinderen. Ze was sinds 4 mei 2022 weduwe van Arie Reuvekamp waar ze 65 jaar mee 

getrouwd was. Samen waren ze in Loenen bekend om de groentewinkel en supermarkt. Over 

de liefde, die blijft, hebben we gesproken bij de uitvaart vanuit de kerk. 

 

Verjaardagen  

 

Op 16 maart hoopt Mevr. Tonnie van Ark-Vredenberg 80 jaar te worden. 

Zij woont: Imbosweg 10A, 7371 DC Loenen Gld.  

 

Op 30 maart hoopt mevr. Grada Bello-Willems 91 jaar te worden. 

Zij woont: Hattinkerf 22, 7371 AZ Loenen Gld. 

Namens onze gemeente willen wij de jarigen van harte gelukwensen met deze 

bijzondere dag.Wij hopen dat zij een fijne en feestelijke dag zullen hebben. 

Mogen zij ook in de toekomst Gods nabijheid ervaren. 
 

Sobermaaltijd 13 maart in Parochiehuis Loenen 

 

Het Beraad van Kerken Loenen nodigt u uit tot deelneming aan de jaarlijkse 

sobermaaltijd die gehouden wordt op 13 maart in het Parochiehuis (nabij de ingang 

van de RK kerk). Wij houden een gezamenlijke, eenvoudige maaltijd; aanvang 18.00u, 

inloop vanaf 17.45u. Na of tijdens de maaltijd wordt een collecte gehouden waarvan 

de opbrengst bestemd is voor de Voedselbank. Een van de vrijwilligers van de 

Voedselbank hoopt ons op die avond nader te informeren over het belangrijke werk 

van de Voedselbank in deze tijd. Door uw bijdrage onderschrijft u uw medegevoel voor hen die het niet breed 

hebben en voor hun levensonderhoud van de Voedselbank afhankelijk zijn. 

Voor uw deelneming  aan de sobermaaltijd kunt u een berichtje zenden aan Jozien Evers via de mail: 

jggevers@planet.nl of telefonisch via 0630560411 of aan Nella van der Hoop vai mail: 

nellavanderhoop@hotmail.com of telefonisch via 0652331047. 

 

Klussenmorgen 

 

De meteorologische lente is begonnen en we hebben drie maanden rust gehad. Dus op 

vrijdagmorgen 1 maart er fris tegenaan. Alle vrijwilligers van de kerkhofploeg worden weer 

verwacht op vrijdagmorgen 1 maart voor hervatting van de werkzaamheden. Ook voor mensen die 

voor de eerste keer willen komen: Aanvang 8.00 uur. Namens de kerkhofgroep: Willem Klomp 

mailto:jggevers@planet.nl
mailto:nellavanderhoop@hotmail.com
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Overdenking: De bevrijdende omarming van Pasen 

 

In de maand maart leven we toe naar Pasen – op 31 

maart is het zover. Het Paasfeest staat toch een 

paar treden lager in de top 10 van onze  

feestbeleving dan Kerst.  

Kerst is het feest van de geboorte. Een 

kind, dat is: nieuw leven, hoop, er 

straalt iets, er gaat iets nieuws 

beginnen! Wie kan daar nou moeite mee 

hebben? Het aanzien van een kind, nog 

zo kwetsbaar en onbevangen, is 

daarvoor te vertederend. Wie wil dat 

prille en onschuldige leven niet 

omarmen? 

Ik zou zeggen: zeker, kerst is een 

prachtig feest. Voor mij staat echter 

het Paasfeest onbetwist op nummer 1.  

Van Witte Donderdag tot en met 

Paaszondag, het zijn voor mij 

hoogtijdagen. Toch blijft het een vreemd feest. 

Over iemand die dood gaat aan een martelwerktuig 

(kruisiging) én weer levend opstaat uit het graf 

(toegegeven: wonderlijk en mysterieus – maar ik 

geloof erin). Waarom zou je een symbool van een 

moordwapen als sieraad om je nek hangen? Wat 

drukken zij daarmee uit, wat betekent het? 

Hier met Pasen gebeurt de kernboodschap van God. 

God laat zien hoe Hij, in de persoon van zijn Zoon 

Jezus Christus, de mens onvoorwaardelijk wil 

omarmen. Althans, dat biedt God aan. De 

kunstenares Carol Cairns heeft dat met deze 

bronzen afbeelding krachtig uitgedrukt. De titel 

bestaat uit Jezus’ laatste woorden aan het kruis: 

“It is finished” (het is volbracht). Misschien wel de 

meest bekende tekst uit de bijbel is uit het 

evangelie van Johannes hoofdstuk 3 vers 16: “Want 

God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in 

Hem gelooft niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft”.  

Ja, zo’n bijbelvers kan veel vragen 

oproepen, maar ik kijk nu enkel even naar 

die bronzen afbeelding. Het beeld pakt 

mij. Ik zie armen naar mij uitgestrekt. Ik 

zie Jezus die vrede wil brengen op aarde 

(met kerst zo mooi bezongen): vrede met 

God, vrede tussen mensen, vrede met 

jezelf. Ik ben niet verloren, ik ben een 

geliefd kind van God. Dat te weten is 

genoeg. Het heeft mijn leven veranderd, 

gegrepen en op de kop gezet. Dat er 

iemand is die zo intens van mij houdt dat 

Hij voor alle zonden van de wereld (= alle 

onrecht die we elkaar, onszelf en ook God aandoen 

– dus ook de mijne en de jouwe..) wilde sterven. Een 

schone lei, herstel, herkansing, overnieuw beginnen.  

Niks verlorenheid, niks doodlopende weg. Leven! 

Deze omarming is niet beklemmend, ze is hartelijk 

en onvoorwaardelijk bevrijdend. Het is net als met 

kerst: de boodschap van nieuw leven, hoop, er 

daagt iets, we mogen opnieuw beginnen – elke keer 

weer. Dàt is het sieraad van Pasen. 

Pasen is het feest van de omarming. De vraag is: 

laat jij je omarmen? Gun het jezelf!  

 

Jan-Martin Berghuis, ambulant predikant 

Protestantse Gemeente 
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Misintenties 

 

Za.  2 mrt. '24 Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 
 Intenties: ---- 

Zo. 10 mrt. ’24 Eucharistieviering – voorganger P. Ten Have 

 Intenties: Overleden echtpaar Reulink-Harmsen, Fam. Reusken,  

   Lamberta Maria Blom-van Oene 

Za. 16 mrt.  ’24 Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

 Intenties:  ---- 

Zo.  24 mrt. ’24  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

 Intenties: ---- 

Zo.  31 mrt ’23  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

 Intenties: Jan Aartsen 
 

Gebruiksmogelijkheden parochiehuis bij een overlijden  

 

Verduidelijking gebruiksmogelijkheden parochiehuis bij een overlijden.  

We hebben de laatste maanden geconstateerd dat er onduidelijkheid is ontstaan over de  

gebruiksmogelijkheden van het parochiehuis als een uitvaart niet in de kerk wordt gehouden.  

 

De stichting “Vrienden van de Heilige Antonius Abt” bepaalt samen met de beheerster wat er wel of niet kan 

plaatsvinden in het parochiehuis. In geval van een overlijden is het altijd mogelijk een condoleance-avond 

en/of een koffietafel te houden, ongeacht of de uitvaart wel of niet plaatsvindt in de kerk.  

Voor informatie of reserveringen kunt u contact opnemen met beheerster Wilma Klomp. Zij checkt of het 

parochiehuis beschikbaar is op een bepaalde datum en kan verdere afspraken met u maken.  

Telefoon: 06-12402537.  

Namens de stichting “Vrienden van de Heilige Antonius Abt”, Antoon Streppel.  

 

Gedicht  

 
 

Ik deel 

wie ik ben 

en wie ik wil zijn 

maar Jezus leerde mij: 

ik word pas een rijk mens 

niet door wat ik wens 

of wat ik heb gekregen 

maar door wat ik 

durf te geven  

van wat ik 

eigenlijk niet  

had willen delen  
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Kerkdiensten maart 2024  

 

Protestantse gemeente 

 

Zondag   3 maart   10.00 uur  Ds. Bert Bomer – Doesburg  

       Koffie na de dienst  

       Coll: Christelijk Noodfonds Apeldoorn 

Zondag  10 maart   10.00 uur  Ds. J.-M. Berghuis – Wolfheze 

Coll: werelddiaconaat: Oeganda - Goed boeren in een 

lastig klimaat 

 

Zondag  17 maart  10.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel – Loenen  

Heilig Avondmaal 

Coll: Voor de kerk 

Zondag  24 maart  10.00 uur  Ds. P. Middelkoop – Doetinchem 

       Palmzondag 

       Coll: Nederland - Het paasverhaal voor heel Nederland 

Vrijdag  29 maart  19.00 uur  Ds. J.W.C. van Driel 

                                                                         Goede Vrijdag: Gelegenheidskoor zingt   

       koralen uit de Mattheus  

Coll: Gemeente en Kerk 

Zondag  31 maart  10.00 uur  Ds. J. Ek – Brummen 

       Paasdienst 

       Coll: Home voor Lopatyn 

        

See you again: 10 maart, 10.00u in de Bruisbeek. 

Kliederkerk:  24 maart, 11.30 -13.30u De Tweede Stee 

 

Rooms Katholieke parochie 

 

Za. 2 mrt.'24    18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

       m.m.v. koor Con Spirito  

  

Zo. 10 mrt.’24    10.00 uur  Eucharistieviering – voorganger P. ten Have 

       m.m.v. koor Con Spirito 

 

Za. 16 mrt.‘24    18.30 uur  Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian  

       m.m.v. koor Con Spirito 

 

Zo. 24 mrt.’24     10.00 uur  Eucharistieviering - voorganger P. Sebastian 

       --- 

 

Zo. 31 mrt.’24    11.00 uur  PASEN - Eucharistieviering – voorganger P. Sebastian 

       m.m.v. koor Con Spirito 


